
Met Aswoensdag 5 maart begint de Veertigdagentijd  
als periode van voorbereiding op de Goede Week en 
Pasen. De liturgie en de kerkversiering zijn sober.  
In ons persoonlijk geloofsleven willen we aan de ene 
kant minderen (denk aan vasten) en aan de andere 
kant meerderen (denk aan gebed en giften). 

Minderen...

en meerderen

I
n deze periode 

vraagt de bisschop-

pelijke Vastenactie 

onze aandacht en 

worden er in de 

parochies extra 

activiteiten georganiseerd, zoals 

sobere-soepmaaltijden en (oecu-

menische) gebedsvieringen, 

om ons te ondersteunen in 

deze Vastentijd.  

Aswoensdag
Aan het begin van de Veertig

dagentijd, op Aswoensdag, ontvan-

gen we het askruisje. De as is een 

teken van boete. Het herinnert ook 

aan de vergankelijkheid van het 

bestaan. We keren eens allemaal 

terug tot stof. En men zegt wel eens 

‘een lijkwade heeft geen zakken’, 

dat wil zeggen dat we dan niets 

kunnen meenemen en alles wat we 

ooit hebben gekregen of verkregen 

moeten we dan uit handen geven. 

Het askruisje herinnert ons er 

jaarlijks aan dat we “geen schatten 

verzamelen op aarde, (…) maar in 

de hemel. (…).” En: “Waar je schat is, 

daar zal ook je hart zijn.” (Verg. Mt. 

6,19-21). Zo mogen we ons voorbe-

reiden op de Goede Week en Pasen.

Kruiswegwandeling  
Volendam
Vanaf 19 maart kan de kruis-

wegroute door het centrum 

Volendam wederom gewandeld 

worden langs veertien kruis-

wegstaties met de 150 jaar oude 

schilderijen uit de Sint-Vincen-

tiuskerk en teksten ter overwe-

ging rond het thema ‘Bevrijding 

door je leven te geven’. Info: 

www.kerkvolendam.nl/diversen/

kruiswegwandeling  
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Pauselijke Vastenbrief
Ieder jaar publiceert het Vaticaan de vastenbrief van 
de paus als inspiratie voor de Veertigdagentijd.
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